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Cá estamos, a chegar à meta do nosso caminho! Há quantos dias José e Maria deixaram a sua 
aldeia de Nazaré para se irem recensear a Belém, a cidade de David, de onde José era originário? O 
evangelista São Lucas, cuja narrativa é proclamada no decorrer da Missa da Noite de Natal, não nos 
dá esse pormenor. Mas o que ele sublinha claramente é que o nascimento do Salvador vai ter lugar 
enquanto Maria e José, tal como qualquer um dos seus contemporâneos, cumprem este ato cívico de 
se recensearem.
Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este 
recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-
se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu 
até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se 
recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E, quando eles ali se encontravam, 
completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e 
recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria.
Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus 
rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu em volta 
deles; e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, 
que o será para todo o povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias 
Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manje-
doura.» De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: 
«Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado.» (Lc 2,1-14).

Também para nós o Salvador não se torna presente em mais lado nenhum senão no or-
dinário, no comum da nossa vida, enquanto cumprimos fielmente e humildemente as tarefas 
que nos incumbem, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional… Quando nos aproximamos 
do Presépio, onde Maria acaba de recostar o seu Filho primogénito, vemos com os nossos olhos que a 
vinda de Deus à nossa vida é ao mesmo tempo extraordinária e muito simples. Desde há nove meses 
que Maria deixava o seu Filho tomar carne da sua própria carne. Para ela não havia nada mais mis-
terioso nem também nada mais real do que esta vida que nela crescia. Quanto a nós, a fé garante-
nos que a presença de Deus em nós é a realidade mais escondida e a mais verdadeira, 
a mais misteriosa e a mais simples da nossa existência. Ajoelhados diante do Menino do Presépio 

Dat is het, we naderen het doel van onze reis! Hoeveel dagen geleden verlieten Jozef en Maria 
hun dorp Nazaret om zich te laten inschrijven in Betlehem, de stad van David, waar Jozef vandaan 
kwam? De evangelist Lucas, van wie het verhaal wordt voorgelezen tijdens de mis op kerstavond, 
geeft ons niet dit detail. Maar wat hij duidelijk onderstreept, is dat de geboorte van de Heiland zal 
plaatsvinden wanneer Maria en Jozef, net als al hun tijdgenoten, deze burgerlijke daad van inschrij-
ving verrichten.

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten 
inschrijven. De eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië. Iedereen 
ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef 
ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kud-
de. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister 
van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen dat grote vereugde betekent voor heel het volk : vandaag is in de stad van 
David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn : jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde 
zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste 
hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft. " (Lc 2, 1-14). ©NVB21

Ook voor ons is de Redder nergens anders aanwezig dan in het gewone van ons leven,
terwijl we trouw en nederig de taken uitvoeren die ons toekomen, in ons gezinsleven, ons beroepsle-
ven... Als we de kribbe naderen waar Maria zojuist haar eerstgeboren Kind heeft gelegd, zien we met 
onze ogen dat Gods komst in ons leven zowel buitengewoon als heel eenvoudig is. Negen maanden 
lang had Maria haar kind het vlees van haar eigen vlees laten aannemen. Er was niets mysterieuzer 
voor haar, maar ook niets reëler dan dit leven dat in haar groeide. Wat ons betreft, ons geloof ver-
zekert ons dat de aanwezigheid van God in ons de meest verborgen en de meest ware 
is, de meest mysterieuze en eenvoudigste werkelijkheid van ons bestaan. Knielend voor het Kind in 
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Met de Maagd Maria, Met de Maagd Maria, 
LEVEN in de AANWEZIGHEID LEVEN in de AANWEZIGHEID 

van God vandaag van God vandaag 
en elke dag van ons levenen elke dag van ons leven

Advent 2022 online retraite De Aanwezigheid van God in ons leven verwelkomen
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de kribbe ontdekken we dat, om de aanwezigheid van God te verwelkomen, we alleen maar hoeven 
te zwijgen en Degene te ontvangen die zijn armen naar ons uitstrekt: "De Redder is een kind dat ons 
naar zich toe trekt".

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft ge-
maakt.’ 

Ze gingen meteen op weg, en troff en Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze 
het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd 
over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. 

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien had-
den, precies zoals het hun was gezegd. (Lc 2, 15-20). ©NVB21

Tijdens de dageraadsmis op kerstochtend wordt de rest van het evangelie voorgelezen: de herders ko-
men aan in Betlehem, vinden de pasgeborene aangekondigd door de engelen, vertellen wat ze hebben 
meegemaakt en gaan dan weg, terwijl ze zingend God loven. Even omringd door een vrolijk geroeze-
moes, is de kribbe van het Kind weer in stilte gehuld. En Maria biedt ons de geestelijke houding aan 
die ons op kerstdag en alle dagen erna zal helpen om de vruchten van onze retraite te plukken en ons 
hele leven er van te laten doorstromen: "Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken." Laten we in de nabijheid van de Kribbe niet vergeten wat de Heer ons heeft 
laten ervaren tijdens onze retraite. Waarschijnlijk weinig "sensationele" dingen, maar Hij heeft 
ons ongetwijfeld attenter gemaakt voor de discrete passage van zijn Heilige Geest in ons leven: het 
is zijn actieve aanwezigheid, altijd aanwezig in het hart van ons leven. Laten we hem danken en het 
verlangen levend houden om elk moment van ons bestaan "verbonden" te leven met de Aanwezigheid 
van God die er altijd is, en daarvan te getuigen tegenover de mensen om ons heen. 
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