Orde van dienst voor het huwelijk zonder eucharistieviering

Intrede in de Kerk

(bij afhalen aan de kerkpoort)

[bookmark: _GoBack]God zegene u met de dauw van zijn genade.

(intrede lied-muziek)
Begroeting en openingswoord

voorbeeld 1

Dierbare bruid en bruidegom,
we heten u van harte welkom.
De kerkgemeenschap is blij
u vandaag in haar huis te ontvangen.
Gij komt hier om voor elkaar en voor deze gemeenschap 
uw trouwbelofte uit te spreken 
en God te vragen dat Hij uw levensverbintenis bezegelt.
We delen in uw vreugde.
Samen met u willen wij God danken
voor het wonder van de liefde,
Hem vragen
dat zijn trouw het hart van u beiden mag vervullen,
en dat gij elkaar gelukkig moogt maken,
uw leven lang.

voorbeeld 2

Dierbare vrienden,
familieleden en alle aanwezige,
met grote vreugde zijn we hier verenigd
voor het huwelijk van N. en N.
We mogen vandaag getuigen zijn
van het jawoord,
waardoor N. en N. voor God en kerk,
en voor ons, hun(ouders,) familie, en vrienden 
hun wederzijdse liefde en trouw bevestigen.
Samen willen we bidden tot God
om zijn zegen voor hen beiden.

voorbeeld 3

N. en N.,
Jullie zijn naar hier gekomen
omdat jullie geloven dat God de bron is van jullie menselijke liefde
en dat Hij met jullie meegaat op jullie levensweg.
In naam van de kerkgemeenschap
heet ik jullie van harte welkom.
We gaan God vragen dat Hij jullie wederzijdse trouw wilt zegenen.
We zullen zijn Naam loven en prijzen
want  God de Heer is de oorsprong 
van al wat liefde heet onder de mensen.

(de verwelkoming kan ook gebeuren door bruid en bruidegom of ….
daarna volgt het openingsgebed door de priester of diaken)
Openingsgebed

voorbeeld 1

God,
Gij hebt de mens geschapen
en gewild dat zij als man en vrouw
één worden met elkaar.
Verenig N. en N. die vandaag hun huwelijk sluiten,
door de band van de liefde.
Laat dit huwelijksleven vruchten dragen
en teken van uw liefde zijn.

Door Christus onze Heer.

Amen.

voorbeeld 2

Heer, wees in ons midden
en aanhoor ons gebed;
stort welwillend uw genade uit over N. en N.
die zich voor uw altaar met elkaar verbinden
als man en vrouw;
bevestig hen in hun wederzijdse liefde.

Door Christus onze Heer.

Amen.

voorbeeld 3

Almachtige God,
wij bidden U voor uw kinderen N. en N.
die hier gekomen zijn
om met elkaar het sacrament van het huwelijk te sluiten;
geef dat zij groeien
in het geloof dat ze belijden,
en dat de kinderen
die hun worden toevertrouwd,
voor uw kerk een zegen zijn.

door Christus onze Heer.

Amen.
Woorddienst

Men kan 3 lezingen houden, waarvan de eerste dan uit het OT is genomen.

Het Evangelie wordt steeds gelezen door de priester of de diaken.

Ondervraging

Inleiding:
Voorbeeld 1 

Geliefden,
jullie zijn naar de kerk gekomen
om voor de hier aanwezige gemeenschap
en haar bedienaar, de priester (de diaken),
uw liefde te laten bezegelen door de Heer,
aan wie gij reeds toebehoort door het doopsel.
Gij verlangt dat uw huwelijk een sacrament is,
een teken van het verbond
dat God zelf met ons heeft gesloten in Jezus Christus.
Mag ik jullie dan verzoeken
van jullie liefde te willen getuigen ten overstaan van Gods kerk
en op de volgende vragen te antwoorden.

voorbeeld 2

N. en N.
we zijn nu aan het belangrijkste ogenblik gekomen van deze viering.
Jullie gaan jullie trouwbelofte uitspreken
voor deze verzamelde gemeenschap.
Vraag aan God, onze Vader,
dat Hij jullie beloften aanneemt
en jullie namen samen brengt 
die reeds geschreven staan in de palm van zijn hand,
dat Hij jullie verbond bezegelt
en jullie aan elkaar schenkt als man en vrouw.

Mag ik u dan verzoeken te antwoorden op volgende vragen:

N. en N.,
zijn jullie uit vrije wil
en met de volle instemming van uw hart
naar hier gekomen
om met elkaar te trouwen?

JA.

zijt gij bereid
als gehuwden
elkaar lief te hebben en te waarderen,
al de dagen van uw leven?

JA, (WIJ ZIJN BEREID.)

Zijn jullie bereid
kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,
hen in uw liefde te laten delen
en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?

JA, (WIJ ZIJN BEREID.)
Wederzijdse toestemming

Jullie willen met elkaar een huwelijksverbond aangaan.
mag ik jullie dan vragen
elkaar de rechterhand te geven
en hier in de gemeenschap
voor jullie familieleden en vrienden,
voor de kerk en voor God
uw trouwbelofte uit te spreken.

Bruidegom:
N. (naam van de bruid)
ik wil je man zijn
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

Bruid:
N. (naam van de bruidegom)
ik wil je vrouw zijn
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

(kan ook in vraag vorm waarom bruid en bruidegom ieder op zijn beurt antwoordt: JA, IK WIL.)

Kerkelijke bevestiging

Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen
als gehuwden.
Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en jullie leven overvloedig zegenen.

En jullie allen die hier aanwezig zijt,
neem ik tot getuigen van deze heilige verbintenis.

Wat God verbonden heeft,
dat zal de mens niet scheiden.

AMEN.

Overreiking van de ringen

zegening van de ringen:
voorbeeld 1
Heer, zegen + deze ringen
die bruid en bruidegom elkaar gaan geven
als teken van hun liefde en trouw.

voorbeeld 2 
Heer,
in uw Naam zegenen wij + deze ringen.
laat de gehuwden dit sieraad dragen
en hun trouw bewaren als een kostbare parel.
Dat zij in uw vrede leven
en het geluk vinden in hun liefde voor elkaar.

voorbeeld 3
Heer,
bewaar N. en N. in uw trouw.
Laat deze ringen, die zij elkaar geven,
het blijvend teken zijn +
van hun trouw en onderlinge liefde.

Bruidegom:
N. (naam van  de bruid)
neem deze ring,
als teken van mijn liefde en trouw.
(In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest)

Bruid:
N. (naam van  de bruidegom)
neem deze ring,
als teken van mijn liefde en trouw.
(In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest)

(Zegening van de huwelijkskaars)

voorbeeld:
God,
bron van alle licht.
Uw woord verdrijft het duister en brengt dageraad en licht in het leven.
Wij vragen U: zegen + deze kaars
en verhoor het gebed van deze gemeenschap.
Mag deze kaars licht en warmte brengen
in het gezin dat ze bewaart.
Mag zij ons er aan herinneren
bij dagen van vreugde en verdriet,
dat Gij het zijt die ons behoedt,
en ons eens zult brengen naar de plaats
waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.

Voorbeden

Huwelijkszegen (versie 2)
Heilige Vader,
naar uw beeld hebt Gij de mens geschapen.7Man en vrouw
hebt Gij aan elkaar toevertrouwd
om één te worden
en eensgezind hun zending te vervullen in de wereld.

ofwel

God,
in de onderlinge genegenheid van bruid en bruidegom
hebt Gij de liefde doen kennen voor de mensen.
Hun wederzijdse trouw hebt Gij tot beeld verheven
van het verbond dat Gij met uw volk zijt aangegaan.
Zo hebt Gij in dit sacrament opnieuw getoond
dat Gij met uw kerk verenigd zijt
zoals de bruidegom met zijn bruid.

vervolgens:

Laat uw zegenende hand dan rusten op N. en N.
Geef dat zij onderling de gaven van uw liefde delen
en voor elkaar het teken zijn van uw aanwezigheid.
Geef ook, Heer, dat zij één van hart zijn en één van geest,
dat het huis , het werk van hun handen,
een thuis wordt, waar het goed is om te wonen;	
dat zij de kinderen, die Gij hun geeft,
opvoeden in de geest van het evangelie
zodat hun kroost eens tot uw volk behoort.

Zegen N. (naam van de bruid) met overvloed van gaven
tot echtgenote en moeder;
dat zij haar taak in het gezin ter harte neemt 
en haar huis siert met toewijding en met bevalligheid.

Zegen ook N. (naam van de bruidegom)
tot echtgenoot en vader;
dat hij getrouw voorziet in alle noden
met plichtsbesef en met bekwaamheid.

Heilige Vader,
verleen dat zij
die in uw tegenwoordigheid met elkaar getrouwd zijn,
altijd verlangen naar uw heilige tafel,
en eenmaal mogen delen aan de vreugde
van het hemels gastmaal.

Door Christus onze Heer.

AMEN.

Huwelijkszegen (versie 3)
Heilige Vader,
Schepper van al wat bestaat,
man en vrouw hebt Gij naar uw beeld geschapen
en hun gemeenschap
hebt Gij met overvloed van gaven willen zegenen.

Wij bidden U voor deze bruid
en voor haar man met wie zij zich
vandaag door het huwelijk verbindt.
Laat uw  zegen in overvloed neerdalen 
over haar en haar levensgezel;
dat zij vreugde vinden
in de wederzijdse gave van hun huwelijk;
dat kinderen het sieraad worden van hun gezin
en de rijkdom van uw kerk.

Dat zij in geluk U loven, U zoeken in droefheid,
dat zij U vol blijdschap vinden in hun werk,
en in moeilijke omstandigheden
uw vertroosting ondervinden.
Dat zij tot U bidden in de gemeenschap van de kerk
en van U getuigen in de wereld.
Dat zij omringd met de krans van hun vrienden,
gelukkig mogen leven tot in lengte van dagen
en eens komen tot uw hemels koninkrijk.

Door Christus onze Heer.

AMEN. 

Gebed des Heren

Slotzegen (versie 1)

